
  

يم ِب ِ ح  ِالر َّ حْمن  َّ  سْم ِالله ِالر 

اِِ﴿ َّمَّ ا ن  ِ يَّعْلَّمُونََّۜ ِ لََّ ِ َّذ۪ينَّ ال  وَّ ِ يَّعْلَّمُونَّ ِ َّذ۪ينَّ ال  و يِ يَّسْتَّ لِْ هَّ قُلِْ
رُِاوُل۬وُاِالََّْلْبَّاب  ِ َّ ك  ِ﴾ يَّتَّذَّ

ِ َّ سُولُِالله  ِرَّ ِمُسْل م ِ:ِِصلى الله عليه وسلم قَّالَّ لَّىِكُل   ةٌِعَّ يضَّ لْم ِفَّر   طَّلَّبُِالْع 

Beste Moslims! 

Morgen, na het avondgebed, eindigt de heilige 

maand Rajeb en begint de maand Sja‘baan. Dit is 

de tweede van de drie gezegende maanden. Usama 

 overleverde: "Ik zei: 'O Boodschapper van 

Allah! Ik zie U in geen enkele maand zoveel vasten 

als in Sja‘baan!'" Hij  antwoordde hierop: "Dit 

is de maand tussen Rajeb en Ramadaan, waar de 

mensen geen aandacht aan schenken. Het is de 

maand waarin daden aan de Heer der Werelden 

worden voorgelegd. Daarom hoop ik dat mijn 

daden aan Hem worden voorgelegd terwijl ik 

vast." (En-Nesâ’i: Es.Sawm: 70) 

De Groten zeggen: "Rajeb is de maand van het 

zaaien, Sja‘baan is de maand van het besproeien 

en Ramadaan is de maand van het oogsten. Ieder 

oogst wat hij zaait. Verricht hij slechte daden, 

dan wordt hij daarvoor gestraft; verricht hij 

goede daden, dan wordt hij daarvoor beloond. 

Wie zijn zaad verspilt, zal hier spijt van hebben 

op de dag van de oogst: hij zal zich op de dag van 

de Opstanding in een benarde situatie bevinden 

en het tegenovergestelde oogsten van wat hij had 

gehoopt." 

Sja‘baan is een voorbereiding op Ramadaan. In 

deze maand vond het wonder van de maansplitsing 

plaats en werd de gebedsrichting veranderd. Onze 

Profeet  vastte in deze maand het meest. En op 

de 15e nacht ervan bevindt zich de gezegende 

Bera'a-nacht, waarin aan Allah de Verheven alle 

daden van het jaar worden voorgelegd. 

Geliefde gemeenschap!  

Sja‘baan kondigt Ramadaan aan. Laten we in deze 

maand veel zegeningen (Salawat) uitspreken over 

de Profeet  en ons lichaam en geest voorbereiden 

op Ramadaan. We bereiden ons lichaam voor door 

vrijwillig te vasten ter voorbereiding op het 

verplichte vasten, en onze geest door onze kennis 

over het vasten op te frissen. 

Als een handeling verplicht is, is ook de 

bijbehorende kennis verplicht. Hoeveel daden zijn 

er niet verspild door vermijdbare fouten en 

onwetendheid! Shah El-Khazne (Qoeddise 

Sirroehoe) zei hierover: "Wat deze gemeenschap 

ook is overkomen, het is gebeurd vanwege hun 

onwetendheid!" 

De Groten zeggen: "Kennis zonder handelen heeft 

niet alleen geen waarde, maar is ook een zonde! 

Want daden en diensten die zonder kennis worden 

uitgevoerd, leiden de mens in dwaling en maken 

hem het mikpunt van de Sjeitaan." 

De eerste opdracht van de Edele Koran luidde: 

"Lees!" En onze Heer beveelt ons om tot de 

geleerden te behoren en afstand te nemen van de 

onwetenden door te zeggen: "Behoor daarom 

zeker niet tot de onwetenden!" (Al-An'am, 35) en: 

"Wend je af van de onwetenden!" (Al-A'raf, 199). 

Bovendien zegt Allah de Verheven in de Edele 

Koran: "Zeg: „Zijn degenen die kennis hebben 

gelijk aan degenen die geen kennis hebben?“ 

Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van gezond 

verstand die er lering uit trekken.“ (ez-Zoemer, 9)  

En in een edele Hadith staat: "Een uur kennis 

leren of onderwijzen is beter dan de hele nacht 

bidden!" (Kenzoel-Oemmal) 

Geliefde broeders!  

Laten we in Sja‘baan elke dag 5-10 minuten de 

regels van het vasten herhalen, zodat we goed 

voorbereid de Ramadaan ingaan. Want in een 

edele Hadith staat: "Een zonde telt voor de 

wetende eenvoudig, voor de onwetende echter 

dubbel. Want de wetende wordt alleen gestraft 

voor zijn zonde, maar de onwetende zowel voor 

zijn zonde als voor zijn onwetendheid." (Ed-Dejlami) 


